Vrouwen dragen de wereld

Ons eens zo

wervelend universum verstilt,

wordt met bijna

waanzinnige achteloosheid verspild.
We leven in een

met hebzucht doorweefde tijd

met zijn steeds opflakkerende strijd
van haat en nijd.

Vrouwen ondergaan ongebreideld,
grensoverschrijdend geweld,
omdat op normen en waarden
maar weinig prijs wordt gesteld.
Vrouwen, draagsters van alle leven
worden verkracht,

in oorlog de prijs betalend

voor wellust en honger naar macht.

Opengesperde meisjesogen
weerkaatsen een veminkte wereld,
waarin nog veel te weinig

een meisjesleven wordt verdedigd.
Doofstom afgesneden

in een huwelijk om geld en goed,
gaan ze vaak een leven

van onderdrukking tegemoet.

Maar bij het vechten

voor een betere toekomst voor

hun eigen kinderen zetten ze de wereld

in zijn hemd door zich

zo weinig mogelijk te laten hinderen,

want onverstoorbaar gaan ze door

tot zelfs in de meest verzengende woestijn
hun stem wordt gehoord.



