Het mooiste plekje van Dagmar van den Herik

Nieuw-Lekkerland

Nieuw-Lekkerland is voor mij de mooiste plaats die er is! Niet alleen
vanwege het prachtige uitzicht op de molens van Kinderdijk en over de
polder, maar voornamelijk vanwege de mooie herinneringen die ik heb. Als
klein meisje woonde ik met mijn familie vlakbij de Lek. Je hoorde de
schepen goed, en op een mooie zomerdag gingen mijn vriendinnen en ik
aan de rivier vaak bootjes kijken. In de winter gingen we met een beetje
geluk met de hele familie op de slee van de rol (Lekkerlands voor het
dijktalud) bij opa en oma.

Op deze mooie plek komen iedere dag mensen samen. Oudere mensen die
graag fietsen over de dijk, vrienden die met elkaar de dag doorspreken op
één van de bankjes, toeristen die genieten van het uitzicht, iemand die zijn
hond wil uitlaten, alles komt samen op die ene dijk.

Naast veel gezelligheid brengt deze plek ook rust. Het is niet voor niets dat
de gemeenteraad van Nieuw-Lekkerland in 1869 een verordening opstelde
waarin stond dat zingen op de openbare weg alleen mocht met
toestemmming van de burgemeester en dat sneeuwballen gooien beboet
werd met 5 gulden. Gelukkig is het hier inmiddels wat progressiever
geworden, maar de rust die gebleven is, voelt iedere dag weer als
thuiskomen.






