
Het mooiste plekje van Bas Nootenboom 

 

 

 

 
Het kiezen van het mooiste plekje in Zuid-Holland voelt als het duiden 
welke van je kinderen je het liefst vindt. Ondoenlijk. Zuid-Holland biedt 
zoveel moois, dat het kiezen van het allermooiste plekje ook niet te doen 
is. Maar goed, na lang wikken en wegen heb ik dan toch een keuze 
gemaakt…  
 
Ik mag graag lange afstanden afleggen op mijn racefiets. Met fietsgenoten 
van de fietstourclub heb ik menig fietspad in de provincie bereden. 
Doorgaans fiets ik op zaterdagochtend dik 100  kilometer, eerst de helft 
tegen de wind om vervolgens met de wind in de rug weer naar huis te 
fietsen. Bij wind uit het noordwesten, fietsen we vanuit Barendrecht 
regelmatig richting Den Haag. Ik kan dan echt genieten van het fietspad 
langs de kust. Lekker fietsen door de duinen en bossen, langs het 
Westland helemaal tot Hoek van Holland. Zo voelt iedere fietstocht als een 
minivakantie!  
  
Het specifieke van deze streek is dat het onderdeel is van het Nationaal 
Park Hollandse Duinen. De afwisseling van natuur en stad, van historie en 
toekomst en van inspanning en ontspanning komen hier samen: dat maakt 
dat ik dit deel van Zuid-Holland als mijn mooiste plekje wil benoemen.  

 

 


