
 
 
 
Als Statenlid kies ik ervoor om, mits de agenda het toelaat, alle bezoeken in de regio 
op de fiets af te leggen. Dit brengt mij langs schitterende plekken. Dwars door 
Meijendel naar Katwijk toe, langs de Zandmotor naar een werkbezoek in Monster, 
door de polder naar Hazerswoude. Ik kan dan eindeloos genieten van de natuur. Maar 
ook de verborgen pareltjes zoals kloostertuinen en hofjes in het hart van mijn stad 
(Den Haag) vind ik heerlijk. 
  
Zuiderpark 
Toch kies ik voor het Zuiderpark, waar ik praktisch tegenaan loop. Ik kom er al een jaar 
of vier meerdere keren per week en nog steeds ontdek ik nieuwe stukjes schoonheid. 
Vooral van enkele unieke bomen blijf ik genieten. De treurwilg die over het water 
gevallen is, maar verder leeft alsof er niets aan de hand is, brengt nog steeds een 
glimlach op mijn gezicht. Het is voor mij alsof deze wilg wil zeggen: ‘Ik ben gebroken 
maar niet verslagen’. Een stille getuige die ons herinnert aan de weerbaarheid die in 
ieder mens zit. Deze boom is niet alleen een overlever, maar een schuilplaats voor 
allerlei vogels. Ook daarin doet ze mij denken aan de kracht die in mensen zit om, 
ondanks alles wat ons in dit leven overkomt, we niet alleen kunnen overleven, maar 
juist ook weer opbloeien om vervolgens door te kunnen geven. 
  
Vakantie 
Het Zuiderpark is voor ons de plek waar we even tussendoor aan de drukke dag 
ontsnappen om te wandelen, fietsen, dieren te aaien op de kinderboerderij of een 
smoothie te drinken bij Parkoers. Mijn dochter (1 jaar) vindt alle leuke dingen vakantie. 
Dus ook als we naar het park gaan roept ze al vaak ‘vakantie!’ als ze haar schoentjes 
pakt. Misschien is dat ook wel een beetje waar. Want als gezin genieten en 
ontspannen, dat is natuurlijk het idee van een vakantie. 
 


