


Een debat over waarde en waarden van de
christendemocratie, juist voor de lokale politiek.

Inleiding door oud-minister Drs. Hans Hillen.
Spekers zijn pastoor Dresmé en dominee Zeilstra

“_Tl
bl Pastoor Jules Dresme

Jules Dresmé werd in 2010 geinstalleerd als pastoor van de H.H. Vitus
en Willibrordparochie en tot regiopastoor Hilversum.

Na een studie rechten volgde hij de katholieke theologische opleiding in
Amsterdam. Hij speelde enkele jaren een actieve rol binnen de Rooms
Katholieke kerk en is in 1997 als priester ingewijd. Sinds juli 2014 is
pastoor Dresmé het Hilversumse gezicht geweest van de ramp met de
MH17. Zijn huis -de St. Vitus kerk - stond meteen open om de,
ondermeer 15 slachtoffers uit Hilversum, te herdenken. Voor zijn
verbindende rol werd hij in 2016 tot Hilversummer van het jaar
uitgeroepen en in maart 2017 werd Jules Dresmé ingeschreven in het
Gulden Boek der gemeente Hilversum.

Bijdrage

“Toekomst van waarden in het lokale bestuur” klinkt mij wel heel
algemeen in de oren. Heeft het lokale bestuur nog waarden en
toekomst? De politiek heeft het vertrouwen van veel mensen verloren.

Ik denk omdat ze een abstracte eigen taal spreekt en zich afspeelt in een
niet toegankelijke eigen werkelijkheid. Waarom moet het zo lang duren
voordat een nieuwe regering wordt geformeerd? Alles lijkt te worden
dichtgetimmerd en afgehecht. Waar zijn politici achter de schermen mee
bezig?

Andere taal. Deze titel staat op als wegwijzer bij het kruispunt van een
paar wegen. Het betreft onder andere de taal van de politiek als
zodanig, de taal van de Bijbelse wortels, de taal van christelijke politiek
en de taal van de politiek in Hilversum.



Dominee Jurjen Zellstra

Zonder waarden gaat het niet

Jurjen Zeilstra is sinds 1993 predikant in Hilversum. Eerst in de
Zuiderkerk en daarna tot op heden werkzaam in de Protestantse
wijkgemeente Regenboogkerk.

Na zijn studie geschiedenis en theologie in Utrecht was hij docent aan
het Nederlands Bijbel Instituut en als Hervormd predikant in Austerlitz.

In 1995 promoveerde hij op het proefschrift European Unity in
Ecumenical Thinking. De Regenboogkerk is op de Bijbel gericht, maar
ook weer ruimdenkend. Het oecumenisch denken van Jurjen Zeilstra is
daarin bepalend. “De oecumenische oriéntatie van onze kerk houdt in dat
het gaat om een wereldwijde, veel kleurige en breed georiéteerde kerk “,
aldus Zeilstra.

Bijdrage

Het is een groot democratisch goed samen te werken met andre partijen
wanneer je wilt besturen. Verzuiling heeft plaats gemaakt voor een
diversiteit aan waarden die al ver in het verleden gevormd zijn.
Christendom, humanisme, Verlichting, liberalisme, socialisme, maar ook
culturele achtergronden van buiten Nederland. Uit deze historische
ontwikkelingen zijn politieke partijen voortgekomen die getracht hebben
aan deze waarden programma’s en standpunten te verbinden als basis
voor beslissingen. De vraag is: heeft waarde gedreven politiek nog
toekomst op lokaal niveau?

De bereidheid van mensen om op basis van een overtuiging
verantwoordelijkheid te willen dragen voor het bestuur van hun
woonplaats is al een waarde op zich. Geen enkele partij heeft een
sluitende waardencalalogus. Echte waarden kunnen ook nooit door één
partij worden geclaimd want die hebben in princiepe een universele
strekking. Waar het om gaat is een aantal waarde gerelateerde
uitgangspunten waar politici elkaar op aan kunnen spreken en burgers
elkaar aan mogen herinneren wanneer het er op aan komt.



Programma

19.45 Zaal open

20.00 WELKOM en opening door avondvoorzitter
Drs. Hans Hillen voormalig lid Tweede- en Eerste
Kamer voor het CDA en oud-minister

20.10 Pastoor Dresmé
20.30 Dominee Zeilstra
20.50 PAUZE met gratis koffie en thee

inleveren van vragenkaartjes voor bepaalde spreker
21.05 DEBAT

Welke waarden delen we nog. Wat vindt u belang
rijk? Praat en denk mee.

22.00 SLUITING

Gelegenheid tot napraten onder het genot van een
drankje

Organisatie onder verantwoording van de Hilversumse CDA afdeling. Voor afschriften van de
bijdragen kan u uw e-mail adres achterlaten.

Locatie

Het St. Annagebouw is gelegen op het terrein van de St. Vitus kerk achter het kerkgebouw.
Via de hoofdingang aan de Emmastraat 5-7, 1211 EN Hilversum, heeft u toegang
tot ruime parkeergelegenheid voor en naast de kerk.

Hilversum

https://www.facebook.com/CDAHilversum

https://www.cda.nl/hilversum




